Nada te turbe

Lied van Taizé

Muziek: J Berthier

Eerste partij Tekst: St. Teresa de Avila
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Nada te turbe,is een kernvers uit de gemeenschap van Taizé.

Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.

Niets zal je verontrusten, niets zal je bang maken,
Wie God heeft ontbreekt niets,
God alleen is genoeg.
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